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ij willen een ander en een beter Europa. Geen constructie voor
multinationals en kapitaalsgroepen, maar een Europa op mensenmaat. Waar het ondenkbaar is dat
Renault-Vilvoorde sluit en Semira Adamu wordt vermoord.
Een Europa met meer werkgelegenheid en gegarandeerde sociale zekerheid. Met toegang voor
iedereen tot degelijk onderwijs en gezondheidszorg.
De uitverkoop van de openbare diensten moet worden stopgezet. We moeten de publieke ruimte
heroveren. Het gemeenschappelijk belang moet voorgaan op private winsten.

We willen een democratisch Europa waar alle mensen en volkeren een stem hebben en
waar stemmen tellen. Een Europa met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen, vrouwen en
mannen, Europese en niet-Europese burgers. Met paal en perk aan elke vorm van discriminatie.

Wij vinden het schandelijk dat ook hier de kloof tussen arm en rijk groeit. Wij
willen een herverdeling van de welvaart en belastingen op de grote vermogens. De Euro kan ons
gestolen worden als hij gebruikt wordt binnen de logica van de maximale winst.

Wij kiezen voor een duurzaam Europa. Er moet een einde komen aan het toeéigenen en
verkwisten van natuurlijke rijkdommen. Het Zuiden is geen stort voor ons vuil en de ozonlaag geen
zorg voor later.

In plaats van een interventieleger uit te bouwen, moet Europa investeren in vrede en in de afbouw
van de wapenindustrie. Europa moet problemen aanpakken voor ze ontaarden in geweld in plaats
van militair tussen te komen wanneer het te laat is.

Na eeuwen van plundering is het niet meer dan rechtvaardig dat het rijk
geworden Europa z’n verantwoordelijkheid neemt en de rekening betaalt.
Europa moet de kant kiezen van de miljoenen mensen die vechten voor het fundamentele recht op
een menswaardig bestaan, in het Zuiden, voor de gesloten poorten van Fort Europa of in de
gesloten vrachtwagens van mensenhandelaars.

Wij weten dat de agenda van de Europese Unie gedicteerd wordt door andere
ambities en belangen. Maar de samenwerking van vele sociale bewegingen zal een
tegengewicht vormen, met de macht van het getal en met rechtmatige eisen. Europa spoort de
verkeerde kant op. De wissel voor een sociaal, duurzaam en solidair Europa moet nu getrokken
worden




